Reis naar Berlijn (Duitsland)

(voor 5 VWO en 4 HAVO, leerlingen met Duits in het pakket)

Leerlingen met Duits in hun pakket krijgen weer de mogelijkheid
een reis naar Berlijn te maken. Vanuit de vaksectie Duits
juichen we het natuurlijk van harte toe dat leerlingen kennis
kunnen maken met de Duitse taal en cultuur in de prachtige
Duitse hoofdstad Berlijn. Ook voor leerlingen met interesse in
geschiedenis is Berlijn eigenlijk een must!

De reis naar Berlijn vindt plaats in de eerste helft van 2024
(waarschijnlijk het voorjaar). Dit is een mooie tijd om het altijd
bruisende Berlijn te bezoeken.

We reizen vanaf school per touringcar naar Berlijn. Daar
overnachten we in een hotel of jeugdherberg in het centrum van
Berlijn.

Het programma zal met name een cultureel karakter hebben
met 0.a. een bezoek aan een aantal musea, de Brandenburger
Tor, de Berliner Dom, de Reichstag en Kurflirstendamm met het
KaDeWe en de Gedachtniskirche. Uiteraard komt ook de
interessante Duitse geschiedenis aan bod met een bezoek aan



Checkpoint Charlie, de Mauerreste en het Olympia stadion.

Omdat de rondleidingen in het Duits worden gegeven, is het
wel een groot voordeel wanneer je Duits redelijk op orde is!

Er kunnen maximaal 30 leerlingen mee. De kosten voor
deze vijfdaagse reis bedragen ongeveer € 600,- per
leerling. In dit bedrag zijn veel kosten inbegrepen (busreis,
overnachting in een hotel/jeugdherberg incl. ontbijt,
avondeten, openbaar vervoer in Berlijn en de
entreegelden).

De begeleiding en verdere organisatie is in handen van
meneer Seppenwoolde.



Turijn & Milaan

JUVENTUS MUSEUM
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Vertrek: maandag 17 juni
Terugkomst: vrijdag 21 juni
Vervoer: trein

Kosten: circa 550

Reis, excursies, accommodatie, ontbijt en diner zijn hierbij inbegrepen. Lunch op eigen
kosten.

Turijn, een stad vol flair, met vele mooie paleizen, boeiende musea, aangename parken,
barokke architectuur en sfeervolle pleinen met cafeetjes. Daarnaast is het elegante Turijn, de
stad van Juventus, Fiat en de Gianduja-chocolade.



We bezoeken o.a. het Juventus stadion, automuseum, het enorme jachtpaleis van de koning
en het filmmuseum in de La Mole Antonelliana, daarnaast vrije tijd om lekker te shoppen in
Via Roma, Piazza Castello, Via PO en Via Garibaldi. Een dagje Milaan naar keuze staat ook
op het programma met o.a. Castello Sforzesco, Via Monte Napoleone of een bezoekje
aan de wijken Brera en/of Navigli enz.




VOYAGE A PARTS

Wal: een veid naavv Pariijs vel kunst & culbuwy

Hee: mel de Thalys
Mel wie: mevwoun Relfos (Frans) e mewroums Cephens (kunst)

Voo wie: 20 leedingen (veovuoung veen leelingen mel Frond endely
kunat)

Slapen & entbijlen: QOPShestel

Keaten: 550 ewre (reis, veblijl, entbijl & wnch, entreegelden &
acliviteiten)

We gaou Paijs i alb havovy facellien venkennen: menuwwmenten, musec,
paiken, L Geine, eten & dinken, (beek)winkels ...



Bergsportreis

Is de Mount Everest nog wat hoog gegrepen, maar lijkt het je wel leuk om kennis te maken
met de bergsport? Wil je ook de voldoening hebben om te genieten van het uitzicht vanaf
een bergtop na een inspannende tocht naar boven? Lijkt klimmen op de klimwand in de
gymzaal je wel wat, maar dan nog liever in de buitenlucht, op echte rotsen? Dan is deze
bergsportreis absoluut iets voor jou.

Vanuit het Tiroler dorpje Obernberg am Brenner gaan we
tijdens deze reis rotsklimmen, klettersteigen, overnachten in
een berghut en na een stevige wandeling zal je ook op een
heuse bergtop staan. Naast deze sportieve activiteiten, leer je
over kaartlezen en oriénteren, krijg je van de
bergreddingsdienst uitleg over gevaar en risico in de bergen en
maak je kennis met de cultuur van het bergdorp.

Deze reis is bedoeld voor leerlingen die niet bang zijn om
sportief uitgedaagd te worden, maar een ervaren bergsporter
hoef je niet te zijn om deel te nemen. Alle klimactiviteiten
worden begeleid door ervaren gidsen die je helpen en ervoor
zorgen dat je veilig bezig bent.

Zondagavond 16 juni vertrekken we met de nachttrein naar
Innsbruck en zaterdagochtend 22 juni komen we weer terug. De
kosten voor deze reis zijn €595.

In dit bedrag zijn uiteraard al het vervoer, de overnachtingen,
klimmaterialen, gidsen en de meeste maaltijden opgenomen. Het
ontbijt op maandagmorgen, de lunch op maandagmiddag en het
avondeten op vrijdagavond zijn niet inbegrepen. Ontbijt en lunch
op maandag zou je mee kunnen nemen van huis, en de maaltijd
op vrijdagavond kan je op eigen gelegenheid in Innsbruck
nuttigen. Er zijn verschillende plekken nabij het station waar je
voor een redelijk bedrag kunt eten. Ook de consumpties
tussendoor, zoals ’s avonds wat drinken of snacks voor onderweg
zitten niet in de prijs.

Mocht je meer willen weten over de reis, neem dan contact op met meneer Saal of meneer
Snabilié.



Miinchen
Week 19: maandag 20 mei — vrijdag 24 mei

Kosten 590 euro p.p.

Gaan jullie met ons mee?

Minchen, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Beieren. Een stad waar we graag met jullie kennis
mee willen maken. Miinchen kent een bijzondere plek in de geschiedenis met de opkomst van Adolf
Hitler en met niet al te ver rijden het concentratiekamp Dachau. Daarnaast zullen veel ouders
Minchen kennen van de 17¢ Olympische spelen in 1972, die werden overschaduwd door een
terreuraanslag. Miinchen is echter ook bekend om zijn historische binnenstad, de prachtige
omgeving met vele kastelen en is een middelpunt van innovatie en wetenschap, zoals bijvoorbeeld
de grote BMW fabriek. Ook staat in Miinchen de imposante Allianz Arena, thuisbasis van Bayern
Minchen.

Kortom, genoeg te doen om er een leuke week van te maken! We zijn druk bezig met het vastleggen
van het programma. Daarbij willen we proberen bovenstaande dingen te doen; een dag geschiedenis
met verhalen en een bezoek aan Dachau, een dag sportief en een dag cultuur. Natuurlijk blijft er ook
ruimte voor jullie om zelf de stad in te gaan, te gaan eten, shoppen, etc.

Bij deze reis zit inbegrepen:

- De busreis

- Verblijf in een hostel

- Ontbijt en twee keer avondeten
- De excursies

We vertrekken op maandagochtend vroeg van school en zijn dan op tijd voor het avondeten in
Miinchen. Op vrijdag vertrekken we weer vroeg uit Miinchen, zodat we voor het weekend weer thuis
zijn.

Vind je het leuk om met ons mee te gaan? Tof! Schrijf je dan vooral in. Heb je nog vragen? Mail
gerust een van ons of loop bij een van ons binnen!

En ja, Miinchen is ook het middelpunt van de Oktoberfesten en bierkelders. Echter geldt voor deze
reis ook dat hij voor leerlingen alcoholvrij is.

Freundliche Grisse,

Jan Otterman, Sarah Los en Cris Fleer



London

Have you ever fancied some genuine
Christmas shopping in London?

Van 4 t/m 8 december 2023 maken we een
mooie reis naar London.

Wat gaan we doen?
We gaan op de fiets de stad rond, shoppen in onder andere Covent Garden en Bondstreet
en de Christmas lights bewonderen in Oxford Street, selfies maken in the London Eye met
uitkijk op de hele stad, Oxford & a college bezoeken en nog heel veel meer.

Duur? Welnee, voor ongeveer* 575,- heb je een all-inclusive reis met verblijf van 5 dagen

[4 nachten] met alle maaltijden inbegrepen. [*prijsschommelingen voorbehouden]

Leuke tijd? Ja, de beste. London rond de kerst? Wie wil dat nou niet? Super cosy!

Mag ik ook mee? Natuurlijk! Maar de leerlingen die C1 Advanced doen of Fast Lane English
hebben een beetje voorrang bij het aanmelden.

Waar slapen we? Bij een echt Engels gastgezin: Britser wordt het niet! Dit in groepjes van
3-4.

Hoe? We beschikken over een bus die ons vanaf Deventer naar Calais, op de ferry en
daarna via Canterbury naar London brengt. In London is deze bus ook telkens “at our
disposal”’. Handy, eh?

By the way! Je dient wel in het bezit te zijn van een geldig PASPOORT dat nog minstens 6
maanden geldig is.

Er kunnen 40 leerlingen mee. De begeleiding en verdere organisatie zijn in handen van
mevrouw Keijzer, mevrouw van der Laan en meneer Jansen.



Rondreis door Tsjechié & Praag:
(voor 5 VWO en 4 HAVO)

Dit voorjaar vertrekken we weer met de bus richting Tsjechié. De reis vindt plaats van zondag 16 juni t/m
vrijdag 21 juni 2024. Onze rondreis start in een prachtig natuurgebied in Bohemen.

We duiken vroeg het bed in, want de volgende dag volgt een sportief programma: mountainbiken door het
heuvellandschap en onze kracht beproeven bij het rotsklimmen en het abseilen. Na een heerlijke avond bij het
kampvuur hebben we de volgende ochtend nog een avontuurlijke outdoor activiteit.

Naast deze sportieve onderdelen zijn er natuurlijk ook culturele en historische activiteiten gepland. Een
indrukwekkende confrontatie met het verleden volgt bij een bezoek aan Terezin (Theresienstadt), één van de
werkkampen (voor gevangenen) uit de Tweede Wereldoorlog.

Hoogtepunt van de reis is natuurlijk het bezoek aan Praag met haar bruggen, nauwe steegjes, burchten en
kerken.

We zien sporen van het Habsburgse rijk en het communisme van het voormalige Oostblokland en de Praagse
lente. Hier logeren we in een hostel middenin het bruisende centrum. We wandelen aan de hand van een gps



door de joodse wijk met het beroemde kerkhof en vele synagogen. Daarnaast hebben we een stadswandeling
langs de verschillende hoogtepunten van Praag.

Natuurlijk maken we ook kennis met een typische Praagse theatervoorstelling en gaan we helemaal los in de
grootste discotheek van Midden Europa!

De reis is zeer veelzijdig en geschikt voor sportieve en zelfstandige leerlingen die het interessant vinden om met
de geschiedenis en cultuur van een ander land in aanraking te komen.

Er kunnen 45 leerlingen mee. De kosten bedragen € 425,- per leerling. Naast het vervoer, de
overnachtingen en activiteiten is hierbij inbegrepen het ontbijt en 3x het diner. De leerlingen eten in
Praag 2x zelfstandig. De begeleiding is in handen van Frank Snijders (lo en bsm), Marijke Scholten
(lo en bsm) en Harry Derks (lo en bsm



Rome

De stad van... Ja, van wat niet? Rome is oud, Rome is jong. Rome is mooi en lelijk. Rome is
emotie én devotie. De hoofdstad van Italié heeft alles. Immers: Rome is geschiedenis en Rome
is het heden. Rome is het nu en Rome is verleden. In Rome staat de tijd stil en vliegt hij
tegelijkertijd, want zoals je weet is deze prachtige stad niet in één dag gebouwd. Maar bovenal:
Rome is onze bestemming, want uiteindelijk leiden alle wegen naar...

Men zegt weleens: ‘Door vragen komt men in Rome’. En wij als geschiedenisdocenten hopen
je een begin van een antwoord te geven op de vragen die je hebt over de allermooiste en
allerinteressantste stad van de wereld. Geen pasklare antwoorden, maar wel de belofte van
een mooie, gezellige, informatieve, maar vooral onvergetelijke reis naar de Eeuwige Stad.

Voor wie is het?
ledereen die nu in 4Havo of 5Vwo zit. Leerlingen met Geschiedenis in hun vakkenpakket
hebben voorrang. Er zijn in totaal 30 plekken beschikbaar.

Wat we gaan zien?

Bijna teveel om op te noemen, maar houd rekening met de oudheid, de middeleeuwen, de
renaissance, de nieuwste tijd... Houd ook (letterlijk!) rekening met flinke stukken lopen
(aardige conditie vereist dus) door onze hele en gedeelde geschiedenis, maar het spreekt voor
zich dat dit geen straf zal zijn.

Wanneer gaan we?

Eind september 2024 (hoogstwaarschijnlijk maandag 23-09 t/m zondag 29-09).

(Is dat erg? Nee, want het weer is daar dan in orde en je zit hier volgend schooljaar toch nog
wel op school).

Hoe lang gaan we?

7 dagen, waarvan 5 in Rome. 4 hotelovernachtingen dus.

Wat kost het?

Ca. 650 euro voor de reis, het verblijf (incl. ontbijt), €¢én avond gezamenlijk eten en een paar
verrassingen. Daarnaast natuurlijk een geheel verzorgd programma met toprondleiders met
heel veel historische kennis! Omdat we pas in september 2024 gaan kunnen deze vaste kosten
nog iets veranderen.

Kost het nog meer?

Overige lunch, diner en souvenirs. In Rome kun je voor een zacht prijsje uitstekende pasta,
pizza en panini krijgen! Reken op ca. 120 euro extra voor eten onderweg en in Rome zelf.
Hoe gaan we?

Met de trein. Zowel op de heen- als de terugweg zullen we in de nachttrein slapen.

Wil je meer weten?

Neem contact op met meneer Paijers (PAl), meneer Meijer (MRP) of mevrouw Zoutenbier
(ZTB). Je kan natuurlijk ook eens informeren bij de leerlingen digsiga2022-aoRacaarais zio
gegaan.

Meneer Paijers (PAl): s.paijers@ettyhillesumlyceum.nl
Meneer Meijer (MRP): p.meijer@ettyhillesumlyceum.nl
Mevrouw Zoutenbier (ZTB): a.zoutenbier@ettyhillesumlyceum.nl
See you in Rome!

Post Scriptum:
SPQR: Sono Pazzi Questi Romani (Rare jongens, die Romeinen}




